
Vanuit mijn hart
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Omdat het vroeger bij mij thuis niet 
echt lekker liep, ging ik al op mijn 
zeventiende het huis uit. Met anderen 
kraakte ik verschillende woningen en 
woonde ik zo telkens op een andere 
plek. Ik ontmoette veel nieuwe mensen 
en ging vaak naar illegale houseparty’s. 
Daar gebruikte ik voor het eerst 
amfetamine, ook wel bekend als 
speed. Al snel raakte ik eraan 
verslaafd en gebruikte ik elke dag.
Door mijn drugsverslaving kon ik 
het jarenlang niet opbrengen om te 
werken. Hoewel het voor mijn moeder 
best heftig moet zijn geweest om een 
dochter te hebben die drugsverslaafd 
was, heeft ze mij nooit laten vallen. 
Zo zocht ze mij vaak op en stopte 
ze me regelmatig wat extra geld toe 
voor boodschappen. Na acht jaar in 
kraakpanden gewoond te hebben, 
mocht ik samen met mijn twee honden 
tijdelijk in een huis van mijn moeder 
wonen. Zij had het gekocht, maar 
woonde zelf nog in een huurwoning.
Anderhalf jaar later vond ik gelukkig 
zelf een huurwoning. Ik was zo blij met 
mijn eigen plek, dat ik in één keer de 
knop omzette. Zo vond ik een baan in 
de horeca en ging ik heel gezond eten 
en fl ink sporten bij een sportschool. 
En daar ontmoette ik jou! Omdat 
ik nog niet zo goed wist hoe alle 
apparaten werkten, legde jij mij alles 
uit. Ik vond je direct leuk en jij mij 
ook. Voordat ik het wist, zagen we 
elkaar minstens vier keer per week in 
de sportschool en na een paar weken 
hadden we ons eerste afspraakje. 

Lieve Richard,

‘Je veroordeelde 
mij niet om mijn mij niet om mijn 
drugsverleden’drugsverleden’

Samen met onze honden maakten 
we een mooie wandeling en we 
hadden een goed gesprek samen. 
Natuurlijk hadden we het over onze 
trouwe viervoeters, maar ook over mijn 
krakersverleden en drugsverslaving. 
Jij vertelde over je zoon Jaden die toen 
zeven jaar was.
Na die eerste date sprak je al vrij snel 
je gevoelens voor mij uit, maar voor 
mij ging dat iets te snel. Ik moest nog 
zo veel dingen verwerken en had 
vooral behoefte aan ruimte en rust.
Hier had jij alle begrip voor. Maar na 
een paar weken had ik spijt. Ik dacht: 
wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? 
Ik vond je superleuk en wilde graag bij 
je zijn. Dus waarom zou ik je op afstand 
houden? Ik vertelde je dat ik voor jou 
wilde gaan en gelukkig was jij nog 
steeds geïnteresseerd. Sindsdien zijn 
we offi cieel een stel. Dat ik een drugs-
verleden had, maakte jou niet uit. 

Je veroordeelde mij niet en had er 
vertrouwen in dat ik niet terug zou 
vallen. Je steunde mij wanneer ik het 
moeilijk had. Dat we goed met elkaar 
over mijn verleden konden praten, 
hielp mij om dingen op een rijtje te 
zetten en het te verwerken. Inmiddels 
zijn we drie kinderen rijker en met 
Jaden erbij voelt ons gezin als een 
grote rijkdom. Je bent oprecht mijn 
beste vriend en we kennen elkaar door 
en door. Vanaf het begin van onze 
relatie kon ik mezelf zijn bij jou. Ik ben 
zeker niet altijd de gemakkelijkste, 
kan behoorlijk stressen en fel reageren, 
maar jij blijft altijd rustig. We zijn zo 
goed op elkaar ingespeeld en ik zou 
niet weten wat ik zonder je moet.  

Liefs, Vera

Samen met Jaden (16), tweeling Jaxx 
en Raff (4) en dochter Charlie (2)

Wil jij ook vertellen wat iemand voor jou 
betekent? Mail je verhaal in het kort naar 
post@vriendin.nl, wie weet interviewen we 
je voor deze rubriek.

Vera (36) met Richard (42)
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Zeg jij weleens hardop wat iemand voor jou 
betekent? Vaak nemen we daar de tijd niet voor. 
Zonde. In deze rubriek laten we een lezeres 
aan het woord die niet langer wil wachten.


